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Introductie Casablanca

Deze introductie is bedoeld om mensen met een visuele beperking vooraf een impressie te geven van de voorstelling Casablanca van Scapino Ballet Rotterdam.
Deze introductie is ook te beluisteren als audio-introductie op www.komthetzien.nl/introductie/casablanca 

Praktische informatie

Er zijn drie voorstellingen met live audiodescriptie:
zaterdag 27 november in de Stadsschouwburg in Haarlem
woensdag 19 januari 2022 in de Schouwburg in Tilburg
vrijdag 25 februari in de Schouwburg in Rotterdam
[bookmark: _GoBack]De voorstelling duurt ongeveer 70 minuten. Er is geen pauze.
Er is voor de voorstelling een inleiding, waarin op het toneel kennis gemaakt wordt met het decor en enkele kostuums. Tijdens de inleiding beschrijven de blindentolken bovendien uitgebreid het decor en het theater.
De theaters informeren u over verdere praktische zaken en het tijdstip van de inleiding.
Trudy Schambergen en Hilbert Geerling zijn de blindentolken bij Casablanca.

De voorstelling

Casablanca is een choreografie van Ed Wubbe (artistiek leider van Scapino). Gebaseerd op de film Casablanca uit 1942, met in de hoofdrollen Ingrid Bergman en Humphrey Bogart.
Ed Wubbe heeft een eigen verhaal gemaakt van de film. Waarbij hij vooral het universele gevoel dat daarin zit wil uitdragen in de theatrale choreografieën: liefde, wanhoop, pijn, de spanning tussen goed en kwaad.
De bewegingstaal van Ed Wubbe is altijd een combinatie van klassiek ballet, theatrale expressie en de eigenheid van de dansers. Veel expressieve gebaren, gevuld met emotie.
De muziek die gebruikt wordt is voor het grootste deel dezelfde als in de film. Gecomponeerd door Max Steiner. Ook de stemmen, zeker die van hoofdpersoon Ilsa, fungeren soms als muziek.
Daarnaast wordt Berber-muziek gebruikt om duidelijk te maken waar het verhaal zich afspeelt, Marokko.

Het verhaal

Casablanca speelt zich voor het grootste deel af in Ricks café in de Marokkaanse stad Casablanca ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Daar verbleven mensen uit heel Europa die wachtten op de mogelijkheid om te vluchten naar Amerika. Marokko stond onder Frans protectoraat, dat op dat moment overheerst werd door de nazi’s. Goed en kwaad leefden met en door elkaar. De vluchtelingen ontmoetten elkaar in het café en aan de goktafel. Het café was een microkosmos binnen de stad. De hele sfeer was doordrongen van wachten, van spanning, van angst. 
In het café van Rick komt op een dag vluchteling Ilsa binnen met haar man Laszlo. 
Ilsa en Rick hebben jaren daarvoor in Parijs een heftige liefdesrelatie gehad waarvan Ilsa toen is weggelopen omdat ze al getrouwd was met Laszlo. Deze onverwachte ontmoeting, de liefde die opnieuw opbloeit, de verscheurdheid van Ilsa die weer moet kiezen tussen Rick en haar man met daarbij nog het altijd aanwezige kwaad van de nazi’s, de corruptie van de Fransen en het verlangen om te kunnen vluchten zijn genoeg ingrediënten voor romantiek, emotie en spanning.
Én gezien het vluchtelingenprobleem nog steeds, na 80 jaar, van deze tijd.

Het decor

Het decor is een abstracte ruimte. De ruimte waarin al deze mensen gevangen zitten. Het hele decor heeft een zandkleur. Dat is de kleur van vele huizen in Zuid-Europa en Noord-Afrika, en tevens van de woestijn.
Het hele decor is rond. In het midden staat een groot draaiplateau met een doorsnede van 6 meter en een hoogte van 50 cm, dat soms draait en soms stilstaat. 
Links en recht achter deze draaischijf, overal op 1,5 meter afstand, bevinden zich ronde zijwanden. De zijwanden komen achterin rechts van het midden op 1,5 meter na bij elkaar. Die 1,5 meter is de ingang en uitgang voor de dansers.  
De zijwand links begint hoog en loopt schuin rond naar beneden tot aan de opening. In deze zijwand zit bovenaan een deur in dezelfde zandkleur als het hele decor. Daarvoor, tegen de wand aan, loopt een smalle helling die, vanaf de deur, met de muur meedraait tot beneden.
Als de voorstelling begint staat er op de draaischijf een ronde tafel met een opening in het midden. Dit verbeeldt een casinotafel met een croupier in het midden en de gokkers eromheen. Tijdens de voorstelling wordt de tafel weggehaald. 

De kostuums

Alle dansers, mannen en vrouwen, dragen dezelfde pakken. Ze vormen een groep, maar hebben daarbinnen ook ieder een identiteit, hetgeen is uitgedrukt in de verschillen in kleur van de pakken: of zandkleurig of wit of lichtgrijs. Deze kostuums zijn allemaal gemaakt van dun soepel linnen.
In de stijl van de kleding is een vleugje militairisme, een vleugje kolonialisme en een vleugje jaren 40 terug te zien.
De broeken zijn enkellang en hebben plooien in de taille. De jasjes hebben van voren knopen, zijn open of dicht te dragen, hebben revers en zijn kort, tot op de heupen. Ook zijn er in ieder kostuum kleine verschillen in een zakje of ritsje hier of daar. Onder de jasjes worden t-shirts in dezelfde tinten gedragen.

De personages

De cast van deze voorstelling bestaat uit 14 dansers.
Ilsa wordt gedanst door 3 danseressen, Rick wordt gedanst door 2 dansers.
Ilsa is altijd te herkennen aan het geluid: als de muziek wordt gevormd door Ilsa’s spreekstem uit de film, dan weet je dat zij het is die danst. Soms is ze ook te herkennen aan een grote sjaal die losjes om haar hoofd en hals gewikkeld zit, in combinatie met een zonnebril. Ze beweegt rond en vloeiend. Rick is niet direct te herkennen, maar is soms wel uit de context van het verhaal te destilleren.
Bonnie is een danseres die het kwaad vertegenwoordigt. Ze heeft kort stekeltjeshaar en draagt een zandkleurig pak en een ronde donkere zonnebril. Het is niet belangrijk of ze man of vrouw is. Soms is ze gewoon onderdeel van de groep en beweegt ze mee met de rest. Als ze het kwaad vertegenwoordigt, zijn haar bewegingen strak en hoekig. 
De andere dansers zijn de andere mensen die op de vlucht zijn en hun tijd al wachtend proberen door te komen.
In één scene vertegenwoordigen alle dansers de wereld buiten het café, de normale Marokkaanse cultuur, door te volksdansen op authentieke berbermuziek. 

Komt het Zien! wenst u een fijne voorstelling.

Informatie over Stichting Komt het Zien!
Een agenda met overzicht van voorstellingen met live audiodescriptie door blindentolken: www.komthetzien.nl/agenda 
Voor contact met Komt het Zien! stuur een mail naar info@komthetzien.nl
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